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In Islam noemen we God Allah. Allah is onze Schepper, ook schepper van al wat in de 
Hemel en Aarde zich bevindt.  
 
Iedere persoon die op de aarde komt houdt zich bezig met God. Ongeacht vraagt 
iedereen zich af waar we vandaan komen, wat is de functie van de mensen en waar 
ze na de dood heen gaan. Allah zegt in de Koran: “Ieder schepsel die op de aarde 
leeft zal doodgaan en naar Mij toekomen”  
 
( Zie Koran Hoofdstuk 3 (Al-i Imran): vers 185 & Hoofdstuk 2 (Al Baqara): vers 156) 
 
Om die reden moeten we ons afvragen wie onze God is. Hoe kunnen we meer over 
Hem weten? Islam als monotheïst goddienst vermeldt 3 bronnen die over Allah 
vertellen.  
 
Ten eerste is Het Heilige Boek Koran dat over Hem vertelt.  
 
Ten tweede is het De Profeet Mohammed die op zijn hemelvaart ter ere is gesteld 
met een ontmoeting met Allah. Met zijn leven laat hij zien dat hij de beste en 
volledige kennis over Allah heeft.  
 
Ten derde zijn het alle schepselen die op de aarde en universum zijn en met hun 
beste ontwerp hun maker laten zien. In dit geval is het bestuderen van wetenschap 
een weg om aan Allah en zijn beste namen te denken en te kennen.  
Hoe meer we onze schepper kennen des te meer de mensen in vrede op de aarde 
zullen leven. Want een van Zijn namen is Adl. Dit betekent dat we absoluut 
rechtvaardig moeten zijn.  
 
Op 6 maart 2009 in de avond hopen we meer ons hierin te verdiepen.  


